Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, brengt Barbara van der Meij de Bie, de codrdinator
van Buurtgezinnen, gezinnen die het zwaar hebben in contact met een stabiel gezin in de buurt om
elkaar een handje te helpen. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden

ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief
opgroeien in hun eigen gezin.

Als een kind een paar uur per week (of tweewekelijks) mag komen spelen bij jullie, wanneer het
klikt na kennismakingen, kan een enorm verschil maken voor een kind en zijn/haar overbelaste
ouders!

Heb je vragen of wil je meer weten over het worden van een Buurtgezin? Je kunt Barbara mailen via
barbara@buurtgezinnen.nl of haar bellen/whatsapp versturen: 06-15647823.
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