
Levensvragen 
Moet je daar ook les in krijgen? 

                       Levensthema’s zoals identiteit, natuur, vrijheid, geloof, 
            raken de belangrijke waarden in het leven. 

 
In Humanistisch Vormings Onderwijs, HVO, wordt gewerkt vanuit het humanisme als 
levensbeschouwing en inspiratiebron; De mens staat centraal.  
 
Mijn naam is Marit van Duin, HVO-docent op verschillende basisscholen.  
Op donderdag geef ik met veel plezier les aan de groepen 5 t/m 8 op De Jan Campertschool.       
 

HVO staat los van religie en laat op een creatieve manier de kinderen 
hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken.  
Ik moedig kinderen aan met elkaar te delen en vergelijken wat ze 
denken, voelen, willen en doen.  

Wat is eigen verantwoordelijkheid dragen? Hoe is het om samen te 
werken met verschillende individuen? Welke gevolgen hebben mijn 
keuzes voor anderen en de omgeving?  

De kinderen leren zichzelf en anderen kennen door middel van 
verschillende werkvormen zoals filosoferen, stellingen, toneel, tekenen, schrijven, spel, 
vertellen van een verhaal, rollenspel, debatteren, filmfragment, knutselen. 
Ze leren keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen. 
De dialoog tussen kinderen speelt hierbij een belangrijke rol.  

Bij HVO gaat het over vragen zonder snel antwoord: Vragen zonder goed of fout antwoord. 
We noemen dat ook wel levensvragen.  

De thema’s die ik in de groepen aan bod laat komen, zijn actueel of leid ik af van datgene 
wat de kinderen bezighoudt: vriendschap, kinderrechten, arm/ rijk, emoties, identiteit, 
geluk, pesten, democratie, vooroordelen, mediawijsheid, verslaving, vrijheid. 
 
Kort gezegd:  

“HVO is laten zien 
 wat je denkt, wilt en voelt 

en ook  
luisteren naar wat een ander bedoelt.” 

 
 
Mocht u vragen hebben, ik ben op donderdag tussen 8.00 uur en 14.45 uur aanwezig. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Marit van Duin – Houben/ vakdocent HVO 
Website HVO: www.hvo.nl 
 

http://www.hvo.nl/

